1. Alles is donker

Doe je ogen eens dicht.
Wat zie je nu?

Niets ... Alles is donker.
Net als in de nacht.

's Nachts kun je ook bijna niets zien.

Maar overdag is dat heel anders.
Dan schijnt de zon.

De zon maakt alles licht.

En warm!

Daardoor groeien er bloemen.
En fladderen er viinders.

En kun jij buiten spelen!

Lang geleden was er geen zon.
Er waren geen bloemen

Geen dieren.

Zelfs geen kinderen!

Alles was donker.

Overal was water.

Ook boven de hoogste bergen.
Verder was er niets.

Helemaal niets.

Alleen God was er.

Hij is er altijd geweest en zal er
altijd zijn.

En toen?
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Toen maakte Hij de hemel
en de aarde.

Uit niets.

Zo groot is God!

Vragen:
Wat zie je 's nachts?
Wie heeft alles gemaakt?
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2. De eerste dag

Ben jij 's nachts weleens wakker?
Je ziet dan geen zon.

De lamp brandt ook niet.

Het is donker.

Maar wat gebeurt er elke morgen?
Het wordt weer licht!

Weet je Wie daarvoor zorgt?

Dat doet God.

Op de eerste dag maakt Hij het licht.
Hij zegt: Ik wil dat er licht komt!

En meteen is er licht!

Op aarde is het niet meer donker.

Zo machtig is God!

Alles en iedereen moet naar

Hem luisteren.

Jij ook!

De Heere ziet het licht dat Hij maakte.
Hij ziet dat het mooi en goed is.

Het licht noemt Hij dag.

Dan komt het einde van de dag.

Het wordt weer donker.

Het donker noemt God nacht.

/o gaat de eerste dag voorbij.

Wat zou de Heere op de tweede dag
gaan maken?

Vragen:

Doe de lamp aan. En weer uit. Dat kun jij goed!
Wie maakt het buiten licht?

Hoe noemt de Heere het donker?
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3. God maakt nog meer

Kijk eens omhoog.
Naar de lucht.
Wat zie je daar?
Wolken!

Het is de tweede dag.

God maakt weer iets.

Nu maakt Hij de lucht.

En de wolken.

Dan wordt het weer donker.
De tweede dag is voorbij.

De derde dag begint.

God zegt: Ik wil dat er zee komt,
en land’

Overal is water.

Maar ineens is er ook een droog
stuk grond!

Dat stuk noemt de Heere “aarde”.

En het water?

Dat heet "zee”.

Maar God is nog niet klaar.

Hij zegt: Ik wil dat er gras groeit.

En dat er planten en bomen komen!

En kijk eens?
Overal komt groen omhoog.

Gras, bloemen, planten en struiken.
En bomen met lekker fruit.

De derde dag is voorbij.

God kijkt naar alles wat Hij maakte.
Hij ziet dat het mooi en goed is!

Vragen:
Wat maakt God op de tweede dag?
Welk fruit vind jij het lekkerst?
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